
Nieuwsbrief juli 
 
8 t.e.m. 18 juli: chirokamp  
 
Dit jaar trokken we op 6 juli richting Pelt. Zaterdag en zondag maakte we heel de kampplaats 
klaar, om maandag 8 juli de kindjes te kunnen ontvangen. Naar jaarlijkse gewoonte kwamen 
de Aspi’s en de Keti’s met de fiets. Tijdens het kamp hebben we kunnen genieten van goed 
weer. Daarnaast werd er ook weer heerlijk gekookt door onze kookouders, die dit jaar voor 
de laatste keer meegingen. Opvolging verzekerd! Tijdens de tocht en tweedaagse gingen alle 
groepen heel wat leuke dingen doen: zwemmen, duiken, paintballen, naar de speeltuin… 
Speciaal dit jaar aan de kampplaats, was de leuke beek waarover we konden slingeren. Maar 
ook was het terrein voorzien van veel lampjes, wat zorgde voor de nodige sfeer. Het was een 
geslaagd kamp!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


