
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

CHIRO WERCHTER NIEUWSBRIEF 

Het derde weekend van september was het weer tijd voor ons jaarlijks 

kampvuur, waarmee we naar goede gewoonte het voorbije chirojaar 

afgesloten hebben. Stoofie zorgde weer voor een prachtig kampvuur, 

en ook eten en drank ontbraken niet. Er kon weer genoten van varken 

aan het spit, sterke bieren en jenever. Drie toffe bandjes zorgden voor 

live muziek, waarna DJ BnR het volk nog aan het dansen kreeg. Nieuw 

dit jaar was een zelf-gesjorde tribune waar de kinderen naar hartelust 

op konden klauteren en waarvan ze een goed uitzicht op het 

kampvuur hadden. De jaarlijkse spokentocht gaf weer voldoende 

spanning om de kinderen een leuke avond te bezorgen. Ook de sfeer 

en gezelligheid was dit jaar weer top!  

Kampvuur – 19 september 2015 

‘De sfeer en 

gezelligheid was weer 

top!’ 

 

September - November 

 
• Kampvuur 

• Overgang 

• Algemene VZW-vergadering 

• Kuis- en klusdag 

• Medewerkersfeest 

• Leefweek leiding 

• Christus koning 

• Titoweekend 

 

  

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paraat staan om bij te 

springen als de chiro hulp 

nodig heeft. 

Natuurlijk zijn er niet alleen 

leiding weggegaan. Er is ook 
een nieuwe lading aan 

leiding bijgekomen. Klaas 

Vanderlinden, Jef Cools en 

Amber Geeraerts zijn sinds 

oktober de leidingploeg 

komen versterken. Zoals elk 

jaar is er ook een traditionele 

doop voor de nieuwkomers 

maar ook voor de degene 

die weggaan. Na de doop 

werd via een leuk spel 

ontdekt welke groep welke 

leiding had. De dag werd 

afgesloten met hamburgers 

en ons amuseren op het 

springkasteel!   
 

Overgang – 27 september 2015 

 
De overgang is naar 

gewoonte een droevig 

afscheid van enkele leiding 

die de voorbije jaren elke 

zondag hun hart en ziel 

hebben gestoken in het 

entertainen van hun groep. 

Dit jaar was niet anders. We 

namen dit jaar afscheid van 

welgeteld 9 leiding. Helena 

Vanderlinden, Lene Janssens, 

Karen Janssens, Stefanie 

Wouters, Maarten Deroo, 

Mattias Rems, Lizanne de 

Meyer, Elisabeth Claessens en 

Jana Osselaer hebben zich 

terugtrokken uit de 

leidingsploeg. Om toch nog 

dicht bij de chiro te blijven, 

hebben ze de JOL, Jong Oud 

Leiding, opgericht. Zij zullen 

Wist je dat... 
 Er twee nieuwe leiders en één nieuwe leidster 

ingedoopt werden? 

 We afscheid moesten nemen van maar liefst 

9 topleiders en –leidsters? 

 Karen en Matthias maar liefst 5 jaar leiding 

zijn geweest? 

 Er heel veel nieuwe Kaloebers zijn? 

 De Tito’s nog nooit met zoveel zijn geweest? 

 We een nieuwe hoofdleidster hebben? Gitte 

volgt Lene op! 

 We dit jaar met 8 leidsters en 11 leiders zijn? 

 

...We er een spetterend 

chirojaar van gaan 

maken?! 
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  Bestuur 2015-2016 

  • Joren Vandormael 

  • Lene Jannsens 

  • Thijs De Potter 

  • An-Sofie Boutsen 

  • Mieke De Cat 

  • Hendrik De Potter 

  • Matthias Rems 

  • Cindy Ryckmans 

  • Tino Uytterhoeven 

 

 

 

 

 

 

 

’We zagen dat 

het goed was’ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

Algemene VZW-vergadering – 9 oktober 2015 

Niet alleen voor Chiro Werchter, maar ook voor VZW Heideland 

werd er een nieuw werkingsjaar ingezet. Het is inmiddels al 

bijna 10 jaar geleden dat ze werd opgericht voor de beheer 

van de gebouwen en terreinen waarop Chiro Werchter nu al 

meer dan 60 jaar werkzaam is. Zoals elk jaar vormt de 

algemene vergadering, waarop overigens iedereen welkom is, 

de sluitsteen van het oude en het startpunt van het nieuwe 

werkjaar. Concreet betekent dit in de eerste plaats een 

overzicht van de verwezenlijkingen die op verschillende 

vlakken, van onderhoudswerken tot het aanschaffen van 

nieuw kampmateriaal, in het afgelopen werkingsjaar en 

daarvoor gerealiseerd zijn. In de tweede plaats wordt er 

gekeken naar de toekomst en meer bepaald wat de doelen 

zijn in het volgende werkingsjaar. Indien u meer wil weten over 

de werking van de VZW, kan u op onze website meer 

informatie vinden. 

 

Kuis- en klusdag – 18 oktober 2015 
Zondagochtend om 9u stonden we paraat om de grondig te 

kuisen en herstel- en onderhoudswerken uit te voeren. Ook 

ouders en leden waren van de partij om de handen uit 

mouwen te steken. ’s Middags konden we genieten van 

lekkere pistolets en rond 17u zagen we dat allemaal goed 

gewerkt hebben. Er is veel werk vericht en de chiro is weer 

proper. Bedankt aan iedereen die is komen helpen! 

 

 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkersfeest – 24 november 2015 

Naar goede gewoonte nodigen iedereeen die ons het 

afgelopen jaar geholpen heeft uit op ons medewerkersfeest. 

Mensen die meehielpen op de kuis- en klusdag of paraat 

stonden om tenten op te zetten op onze kampplaats werden 

getrakteert op een glaasje cava. Daarna konden ze aan het 

buffet aanschuiven voor een stevige maaltijd, waarna er ook 

nog een dessertenbuffet volgde. Natuurlijk klonk er een 

welgemeende d-a-n-k-u DANKU!! 

 

Leefweek leiding 

Oorspronkelijk een activiteit voorbehouden aan onze oudste 

groep, de aspiranten, maar sinds vorig jaar wordt de leefweek 

ook georganiseerd door het FUN-team binnen de leiding, voor 

de leiding als groepsbinding. Wat is het concept? Een hele week 

lang leven we met de leiding op de chiro: we eten er, we slapen 

er en wat het belangrijkste is, we doen er superleuke activiteiten 

met elkaar. Overdag wordt er wel naar de les of het werk 

gegaan maar ’s avonds is er van alles en nog wat te doen! Dit 

jaar werd de leefweek verzorgd door Heleen Grauwels, 

Annemarie Hendrix en Gitte Bekker en ze hebben er een 

knaleditie van gemaakt, dat moet gezegd! Drankspelavond, 

stadspel in Leuven, liftwedstrijd, filmavond, samen gaan fuiven, 

enzovoort! Dat het afsluitende kampvuur door het slechte weer 

en de felle wind niet kon doorgaan was weliswaar jammer maar 

kon het plezier binnen de leiding niet bederven! Goed werk van 

het FUN-team en op naar de volgende editie! 

 

Christus koning – 22 november 2015 

Christus koning ging zoals elk jaar weer gepaard met een 

bezoek aan de kerk. Tijdens de mis werden verscheidende 

teksten voorgelezen door leiding en leden. De mis werd ook 

opgefleurd door enkele liedjes die gezongen werden door heel 

de chiro. Na de mis maakte iedereen zich klaar voor het 

traditionele dorpsspel. Dit jaar hadden enkele leiding een leuke 

variant op het bekende bordspel Scrabble bedacht, waarbij de 

kinderen in het hele dorp letters moesten verzamelen om 

woorden te maken. Voor de hoofdprijs moest je niet ver zoeken. 

Een volledige zak letterkoekjes! Kort samengevat: een leuke dag 

voor leden én leiding. Bij Christus koning hoort natuurlijk ook het 

nachtspel. De Keti’s en Aspi’s speelden zaterdagavond nog het 

spijsverteringsstelsel na, gevolgd door een douche en warme 

chocolademelk. 

 

 

Kalender: 

zondag 6 december – 

Sintfeest 

geen chiro voor de 

kaloebers, speelclub en 

rakwi’s 

zaterdag 20 september – 

GEEN CHIRO 

zondag 27 december- 

GEEN CHIRO 

zondag 10 januari –    

chiro: driekoningen 

29-31 januari – 

aspiweekend  

20 februari – chiroquiz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Levende scrabble 

spelen met zo’n 100 

kinderen, dat is 

typisch Christus 
koning’ 
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Titoweekend – 6 tot 8 november 2015 

 

 

 

Het weekend van 6-8 november 

gingen onze Tito's op 

groepsweekend. Dit vond niet 

plaats in onze vertrouwde 

chirogebouwen, maar in de Chiro 

van Herent. Vrijdagavond kropen 

we, na een avondspel in thema 

van 'Cordon' in onze slaapzak. 

Dat nog niet iedereen even 

graag wou gaan slapen, hebben 

we gemerkt! 

 

Zaterdag bewezen de meisjes dat 

ze het sterkste geslacht waren, of 

waren toch de jongens nu weer 

gewonnen? ;) In de namiddag 

volgde een groot stadspel 

doorheen Leuven. Na de quiz 's 

avonds was de slaapzaal al veel 

stiller...Zondag restte ons nog de 

zware taak om alle overschotten 

op te eten, wat een originele 

combinatie voor het ontbijt gaf. 

Na enkele spelletjes en veel 

opruimen en poetsen, zat het 

weekend van de tito's er jammer 

genoeg al weer op. 

 


