
Verkleden is duidelijk ‘in’ dit Chirojaar! 

Het nieuwe Chirojaar is weer goed gestart. Er werd volop gesprongen en geravot op het 

springkasteel, er is een nieuwe generatie leiding gedoopt en de leden leerden hun nieuwe 

leiding kennen.  

Verkleden is duidelijk de nieuwe trend van dit jaar. De Kaloebers hebben zich goed 

geamuseerd op hun Halloweenfeestje, de Speelclub ging in hun mooiste kleren naar het 

Chirocasino en hun leiding verscheen het volgende weekend alweer in een schotse outfit. De 

Rakwi’s speelden het grote dierenspel waarbij koeien, kikkers, katten en schapen niet 

ontbraken en een paar weken later passeerden ook verpleegsters en boeren de revue. De 

Tito’s speelden dan weer het generatiespel, waarbij hun leiding als baby, oma en opa 

verkleed waren. 

 

 

De helpende handen van het afgelopen Chirojaar zijn ondertussen uitgebreid bedankt op het 

medewerkersfeest. Iedereen kon genieten van een glaasje cava met aperitiefhapjes en er 

werd ook vlot aangeschoven bij het stoofvlees, de vol-au-vent en de lasagne. Een desserten 

buffet kon natuurlijk ook niet ontbreken. 

Maar daar houdt het eten nog niet op. Er is nóg een eetfestijn in het vooruitzicht: op 22 

november openen de Tito’s voor één avond hun Titofrituur op onze Chiroterreinen, allen 

daarheen is dus de boodschap! 

Datzelfde weekend vieren we ook Christus Koning. Dit betekent de hele zondag chiro, van 9u 

tot 17u. De Keti’s en Aspi’s beginnen er zoals de traditie het voorschrijft zaterdag al aan. Zij 

kleden zich warm aan voor het befaamde nachtspel. 


